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Redactie

Het Kersthummer 2023 van Vrijzinnigen Oost Twente en
Vrijzinnigen Aan de Regge staat onder redactie van Jeanne Traas en
Anki Veltien.

Wij willen graag uw medewerking in de vorm van een reactie, een
verslag van een activiteit, verhaal, gedicht o.i.d. Het adres is:

anki_veltien@hotmail.com

De redactie behoudt zich het recht voor om zo nodig wijzigingen of
correcties in de tekst aan te brengen.

Van de bestuurstafel

Deze keer wil ik aandacht besteden aan hetgeen in onze landelijke
vereniging gaande is.

De volgende afdelingen zijn met opheffing bezig: Arnhem,
Dedemsvaart, Woubrugge/Nieuwveen, Velp, Renkum en Zuid-
Kennemerland (Bloemendaal).

Ook het landelijk bureau, het kantoorpand in Amersfoort is
opgeheven. Er wordt voornamelijk vanuit huis gewerkt. Ook komt er
voorlopig nog geen opvolging voor Wies Houweling.

Wel is er met de Stichting Socires (Een onafhankelijke denktank
gevestigd in Den Haag) een samenwerking gestart om te kijken op
welke manier er meer zingevingsplekken gevonden kunnen worden.
Ward Huetink en Kees Buitenhuis (namens Socires) en Lia Hol
(namens Vrijzinnigen Nederland) zijn in juli gestart met een project.
Ze willen onderzoeken of en hoe we (beter) kunnen bijdragen aan
herstel van verbinding tussen mensen onderling, tussen mens en
natuur en tussen mens en iets dat groter is dan hemzelf (het
hogere?). Het idee is namelijk dat herstel van verbindingen tegemoet
komt aan de behoeften van (jonge)mensen, en kan helpen om de
grote maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden en kansen
kan creéren voor een samenleving die eenieder goed doet.
Afhankelijk van dit onderzoek wordt bekeken, hoe de landelijke
vereniging nog van betekenis kan zijn.
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Er zijn gesprekken gevoerd met Stichting Stimulering Vrijzinnig
Gedachtegoed (SSVG) over de voortgang van de leerstoel aan de
Universiteit van Humanistiek en het Vrijzinnig Universiteit Netwerk
(het VUN).

Dat wij hebben moeten besluiten om nog maar 1 jaar met onze
verenigingen door te gaan is duidelijk. Al enkele jaren is er met enige
regelmaat overleg tussen Oost-Twente, Aan de Regge, VVG/VVP
Almelo, Doopsgezinden Twente en het Apostolisch Genootschap. In
september zijn ook aangeschoven Vrijzinnigen Varsseveld,
Remonstranten Twente en Remonstranten Lochem. De bedoeling was
en is om na te gaan wat we als vrijzinnig georiénteerde
geloofsgemeenschappen in de toekomst kunnen betekenen in de
regio Twente en Achterhoek. Er wordt bekeken of er een gezamenlijke
bijeenkomst/activiteit georganiseerd kan worden in 2024.

In oktober kregen we bericht van onze voorganger, Nicoline Swen,
dat zij met ingang van 1 december voorganger wordt bij
Geloofsgemeenschap Het Penninckshuis in Deventer.

Door aanpassing van de uren kan Nicoline Swen tot 1 april 2025
werkzaam blijven voor Vrijzinnigen Oost-Twente en Vrijzinnigen Aan
de Regge. Wij wensen haar van harte geluk en veel succes.

Op 14 oktober hebben 2 bestuursleden de feestelijke theatermiddag
en receptie bijgewoond ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van
Vrijzinnigen Varsseveld. Het Vrijzinnigenlied ‘Juiste Woorden’, werd
gezongen door Maartje & Kine (zie voor de tekst bladzijde 36)

(Luistertip: https://youtu.be/n9a0OgNkRKkM)

Nu richten we ons eerst op de komende december periode op zoek
naar zingeving.

We wensen u goede feestdagen!

Menno Keizer en Henk Eijgelaar


https://youtu.be/n9aOgNkRKkM

Bijeenkomsten van Vrijzinnigen Aan
de Regge worden gehouden in de
Henricuskapel (HK) in
Verzorgingscentrum De Parkstede, te
Rijssen en beginnen om 10.00 uur, tenzij
anders vermeld. De ingang van de kapel
is aan de Oosterhofweg bij de
huisnummers 48-152.

Activiteiten/bijeenkomsten van
Vrijzinnigen Oost Twente in de/ het
Johanneskerk/Kulturhus (JK)
Twekkelerweg 110, 7547 RN Enschede

Rooster bijeenkomsten dec. 2023 - eind maart 2024

Datum | Tijd Loc.* | Bijeenkomst Voorganger
25 dec. | 10.00 | JK Viering Kerst Nicoline
uur Swen
14 jan. | 11.00 | HK Nieuwjaarsbijeenkomst Nvt
uur AdR en OTw.
28 jan. | 10.00 | JK Viering Nicoline
uur Swen
18 10.00 | HK Viering Rob Visser
febr. uur
3 mrt 10.00 | HK Viering Ali
uur Manenschijn
17 mrt | 11.00 | HK Voorjaarslezing Nog niet
uur bekend
31 mrt | 10.00 | HK Viering Pasen Nicoline
uur Swen

*HK = Henricuskapel, JK = Johanneskerk



Nieuwjaarsbijeenkomst van Aan de Regge en Oost-Twente
De bijeenkomst van Aan de Regge en Oost-Twente
1A wordt gehouden op zondag 14 januari in de
FAW Henricuskapel.
" Om 11.00 uur staan koffie en thee klaar en zal er alle
gelegenheid zijn om bij te praten.

Ledenvergadering Aan de Regge
De jaarlijkse ledenvergadering van Aan de Regge
wordt gehouden op vrijdag 8 maart 2023 om 14.00
ﬁ uur in de Henricuskapel.
De agenda en bijbehorende stukken worden eind

februari toegestuurd.

Ledenvergadering Oost-Twente
Oost-Twente houdt de jaarlijkse ledenvergadering

op vrijdag 22 maart 2023 om 14.30 uur in het
/‘. Kulturhus in Twekkelo.

Begin maart worden de agenda en andere

vergaderstukken toegestuurd.
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Het bestuur van onze twee

gemeenschappen vergaderde half oktober, en toen kwam de vraag
boven: “"Met welk idee kunnen we onze leden in deze chaotische tijd

toch inspireren om bijdragen in te sturen voor ons Kerstnummer?

We stellen vast dat, zeker nu we het drama in het Midden-Oosten
meemaken, we ook weer opnieuw beseffen hoe het met de mens
gesteld is.

Er is, aan de ene kant, de NATUURLIJKE staat van de mens:

1) die probeert altijd z&If te overleven,

2) die de ander als zwakker ziet, dus hij voelt de eigen sterkte naar
boven komen!

3) die de ander vooral wantrouwt, en overgaat tot geweld zodra hij
zich bedreigd voelt.

Eigenlijk leidt de natuurlijke staat tot ONVERSCHILLIGHEID,
wreedheid en geweld.

Maar de mens, met zijn gevoel, zijn vermogen tot liefhebben, met
zijn verstand, én zijn creativiteit, kan ook kiezen voor CULTUUR.

De oude verhalende tradities, zoals Hindoeisme, Boeddhisme, de
Joodse traditie, Christelijke traditie, de Islam-traditie, bieden ons
mensen al eeuwenlang ideeén om van ons gezamenlijke leven samen
iedere dag iets béters te maken.



Deze verhalentradities zijn vooral oefenende léertradities, die
vertellen over:

o Kwetsbaarheid, en dus over de noodzaak voorzichtig met
elkaar om te gaan

¢ De noodzaak van ontmoeting en vrijheid, zonder dat we de
ander dwingen om net zo te zijn als wijzelf, en daardoor leer
je elkaar kennen en waarderen

¢ Het respect dat we nodig hebben om te leren van onze
levensloop en van die van de ander, omdat die zoveel emotie
herbergen

¢ Het belang van het luisteren met geduld

¢ De noodzaak van het oefenen in vertrouwen

Onze vraag aan U is: wilt U met ons delen waar U van droomt, als het
gaat om een nieuw perspectief voor deze wereld? Blijven we hopen
we op een nieuw begin? Het oude Kerstverhaal vertelt er ons in ieder
geval altijd weer over!

Jeanne Traas-Hageman en Anki Veltien.




Vol verwachting klopt ons hart, ...
Ingestuurd door Menno Keizer

Wie op de uitkijk staat

Wie op de uitkijk staat voor een andere wereld
staat zichzelf niet toe dat hij opgaat in wat
bestaande toestand heet.
Wie een beter leven voor mogelijk houdt
klampt zich niet vast aan een burgerlijk bestaan.
Wie een vermoeden heeft van een andere toekomst
kan niet toestaan dat het heden hem inpalmt en programmeert.

Hij zal wonen, overal even, maar nergens thuis voorgoed.
Ieder land beschouwt hij als zijn vaderland en ieder vaderland als
vreemd gebied.

Van alles wat het leven biedt laat niets hem onverschillig.
Aan geen zon of zomer gaat hij voorbij.
Geen kans op feest of geluk laat hij schieten.
Hij is geboeid door veel dingen en weet ervan te genieten.

Alleen, zijn hart en zijn ogen houdt hij open,
voor de toekomst: vrede in aantocht, gerechtigheid in wording,
menswording, alsndg,
verre liefde, lieve vrede, dat koninkrijk, toch!

Uit: Verhalen voor de zevende dag, ontstaan en verteld in de
oecumenische basisgroep Het Kompas, 1979



Ontheemd

In het gekrakeel dat losbarstte na
de verkiezingen van 22 november;
de analyses, de beschouwingen en
meningen, was er één woord dat bij
mij bleef hangen: ONTHEEMD.

Wie het zei of waar het werd
gezegd, weet ik niet meer, maar
het woord nestelde zich in mijn
hoofd. Zoveel mensen die zich
ontheemd voelen, in hun eigen
straat, in hun eigen dorp of stad, in
hun (nieuwe) eigen land en in deze
wereld. Ontheemd betekent
‘zonder thuis’, of ‘verdreven’. ‘Uit
zijn vertrouwde omgeving’, is de
etymologische betekenis.

Je niet meer thuis voelen op de
plek waar je leeft. Het gevoel dat je
verdreven bent van de plek die
(altijd) jouw thuis betekend heeft.
De volksbuurt die wordt overgenomen door jonge stellen met
bakfietsen en dure leaseauto’s. Het dorp waar de huizen voor veel
geld verkocht worden aan mensen uit de Randstad. De wijk waar
plotseling een AZC wordt geopend.

Een plek (groot of klein, het kan je straat zijn, maar ook de wereld)
die je lief is en waar je wanhopig naar terug verlangt. Maar die
onherkenbaar veranderd is, verdwenen! En dat doet pijn, maakt bang
en opstandig.

Wiens schuld is het? Een vraag die niet beantwoord kan worden
omdat verandering voortkomt uit een hele keten van gebeurtenissen.
Omdat leven altijd verandert. Panta rhei, alles stroomt. Toch, als je
de straat waar je bijna je hele leven hebt gewoond en waar je je thuis
voelde, hebt zien transformeren in een plek waar je de mensen niet
meer kent, hun gewoontes niet begrijpt, hun taal letterlijk of figuurlijk
niet meer spreekt, dan knaagt dat verlies aan je. Dan zoek je een
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schuldige door wie dit zo gekomen is. Want als er schuldige is, is er
tenminste iets/iemand waar je je angst, boosheid en verdriet op kan
richten. Dat geeft nog een beetje houvast.

Zoveel mensen voelen zich ontheemd.

Ooit was ik in mijn eentje in een grote stad, waar ik de taal niet sprak
en zowel de borden als de mensen niet kon lezen. Ik was verdwaald
en voelde mij doodongelukkig. Er waren nog geen mobiele telefoons
en ik had niets om mij aan vast te houden. Misschien boden
verschillende mensen mij hulp aan, maar doordat ik ze niet begreep
en de klank van hun stem niet kon duiden, voelde ik mij
verschrikkelijk alleen. Wat ik uiteindelijk heb gedaan? Het klinkt
misschien vreselijk cliché, maar toch is het echt zo gegaan. Ergens in
een straat kwam ik langs een kerk. Voor mij een soort baken in die
wereld die mij zo vreemd en vijandig voorkwam. Zo gauw ik de deur
opende, rook ik die vertrouwde kerkgeur en kon ik ontspannen.
Binnen trof ik mensen die mij weer op het goede spoor zetten, zo
kwam alles op z'n pootjes terecht.

Mijn droom is dat deze wereld een thuis biedt aan alle mensen. Dat
er voor iedereen een plek is die vertrouwd is, waar je je gezien voelt,
waar je veilig bent en waar je mag zijn zoals je bent. Niet als gunst,
maar volkomen vanzelfsprekend. Een thuis! Beginnend bij het kind in
de kribbe en van daaruit voor alle mensen. En dat is mensenwerk!
Mijn droom is dat wij zo geworteld zijn dat we vertrouwen hebben.
Vertrouwen dat verandering niet altijd verlies betekent. Dat we het
gesprek durven aangaan als we bang zijn voor wat wij dreigen te
verliezen.

Mijn droom is dat er, tot het zover is, plekken zijn (zoals dat kerkje
dat ik tegenkwam) waar je even kan schuilen. Een pleisterplaats.
Mijn droom is dat ieder mens zich belangrijk en waardevol genoeg
voelt om hieraan bij te dragen. We hebben iedereen nodig!

Nicoline Swen

Luistertip, via YouTube of Spotify " Beirut", lied voor alle
ontheemden in de wereld, door trompettist Ibrahim Maalouf
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Hoop is dat ding met veren ......... (Emily Dickinson)
1. Gesprek met mijn roodborstje, zo'n ding met veren.........

Een dag of twee na die 7¢ oktober 2023, het begin van de oorlog
tussen Israél en Hamas, werkte ik, omdat de zon even scheen, in mijn
moestuin. Verbijsterd door wat er gebeurt kun je nog zorgen voor je
eigen stukje aarde, dacht ik zo. Voorbereiding voor de winter.
Verbetering van de grond, daar gaat het voor mij altijd om, daarmee
teel je gezonde groenten! De inhoud van de Bokashi-emmer met
gefermenteerde groenten- en fruitresten moet worden ingegraven,
het braakliggende stuk moet worden ingezaaid met groenbemesters:
mosterdzaad, dat geel bloeit in het vroege voorjaar, phacelia, met
blauwpaarse bloemetjes. Een heerlijke klus, altijd weer.

En opeens was daar mijn
roodborstje!

Ik zeg: “mijn roodborstje”,
want de vogel heeft niet
alleen een rode borst, maar
ook een felgeel plekje aan het
einde van zijn staart, en
daardoor herken ik hem. Hij
woont bij ons in de
mahoniastruik.

Hij zat daar maar te kijken,
naar hoe ik bezig was, en
verroerde zich niet. Volstrekt vrij en zonder schrikachtig te zijn bleef
hij bij me in de buurt. We keken elkaar aan en ik werd compleet
ontroerd door zijn aanwezigheid. Twee schepselen die in stille
harmonie elkaar lieten zijn wie ze waren, en een woordeloos gesprek
voerden. Bij mij kwam een regel uit de 85¢ psalm naar boven:
“Gerechtigheid en vrede kussen elkaar...."

Daar is mijn hoop op gevestigd, dat de tijd zal aanbreken waarin het
verlangen naar gerechtigheid en vrede terugkeert, bij alle partijen,
ook in het Midden-Oosten...
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“Hope is the thing with
feathers”
Emily Dickinson (1830 -1886)

Hope is the thing with feathers
That perches in the soul

And sings the tune without the
words - And never stops - at all

And sweetest - in the Gale - is
heard -

And sore must be the storm -
That could abash the little Bird
That kept so many warm -

I've heard it in the chillest land -
And on the strangest Sea -

Yet - never - in Extremity

It asked a crumb - of me.

“Hoop is dat ding met veren”

Emily Dickinson (1830 - 1886)

Hoop is dat ding met veren,
Dat neerstrijkt in de ziel,

En ‘'t wijsje zingt, zonder de
woorden,

En dat ons nooit - nog nooit -
ontviel.

In Stormwind klinkt zij allerliefst;
En vreselijk moet het noodweer
zijn,

Dat zorgt dat 't Vogeltje de moed
verliest;

Ze is zo teder en zo fijn.

Ik hoorde haar in bitterkoude
streken;

Ook op de hachelijkste Zee was zij.
Maar nooit - ik overdrijf niet -
Vroeg zij een kruimeltje - van Mij.
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2. Een hoopvol initiatief voor een gesprek in de klas

Ook als je krant goed leest kun je blijven
hopen! Dat overkwam me toen ik
kortgeleden in dagblad “Tubantia” las over
geschiedenisdocent Ozan Karakoc, van 4
Mavo van het Pius X College in Almelo en
Rijssen. Zijn vraag was: “hoe geef je les
over zo'n gevoelig onderwerp als wat zich
nu in Israél en Gaza afspeelt?”

Geinspireerd door een lesmethode, die de
naam “Ter Info” draagt, ging hij in
gesprek met zijn klas. De methode is ontwikkeld door Beatrice de
Graaf, hoogleraar geschiedenis en onderzoeker op het gebied van
veiligheid en terrorisme aan de Universiteit Utrecht, en haar team.

“ledereen identificeert zich op een bepaalde manier met het conflict.
De een als christen, de ander als moslim, de volgende als westerse
liberaal. Er is eigenlijk geen conflict op de wereld dat zulke heftige
emoties oproept."

Maar: Als je in de klas al niet met elkaar in gesprek kunt blijven, hoe
moet het dan internationaal?"

En dus gelden er een paar voorwaarden voor zo’n leergesprek in de
klas:

e Vraag 1: hebben wij, docent en leerlingen, de bereidheid om
elkaar te vertrouwen?

e Vraag 2: Zijn we bereid, juist als het gaat om zulke emotionele
gebeurtenissen, om samen de geschiedenis in te duiken, om
erachter te komen hoe zo’n conflict ontstaan is?

e Vraag 3: Kunnen, en willen we met elkaar afspreken, als we
het over de actualiteit hebben, dat te doen binnen de kaders
van de rechtsstaat?
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Dus: het is nodig te verduidelijken hoe internationale organisaties als
de Verenigde Naties de situatie uitleggen, dat Hamas in Nederland te
boek staat als terroristische organisatie, enzovoorts enzovoorts...

Karakoc: “Natuurlijk moet je daarbij vertellen dat elke leerling daar
van alles van mag vinden. Maar het is belangrijk dat je een
gemeenschappelijk vertrekpunt hebt. En, wat ik altijd zeg als ik met
leerlingen praat over moeilijke onderwerpen: “Je mag emoties
hebben, maar je mag elkaar er niet mee om de oren slaan.”

Ozan Karakoc is supertrots op zijn leerlingen. De reden?

Hij zegt: “ze deden het z6 goed tijdens de lessen over Israél en de
Palestijnen. Ze waren nieuwsgierig, spraken zich uit, maar lieten de
emotie niet de boventoon voeren. Ze zagen in dat wat er nu gebeurt,
niet zo zwart-wit is als het misschien lijkt. Daar ben ik echt tevreden
over."

Kijk, uit zo'n verhaal put ik hoop!

3. De mens met het hart in het hoofd, van Zadok Ben David
(1949)

Odk een kijk op
geschiedenis....

Al heel lang staat
in mijn studeer-
kamer deze
prent in een lijst-
je. Ik krijg er
nooit ge-noeg
van. De
kunstenaar, in
Jemen geboren, exposeerde dit kunstwerk in het museum “Beelden

15



aan Zee” in Scheveningen, vele jaren geleden. Het maakt nog steeds
een verpletterende indruk op me.

Het beeld vertelt in de eerste plaats de geschiedenis van de evolutie
van de mensheid. De huidige mens loopt waarschijnlijk pas 300.000
jaar op aarde rond. Daarvoor waren er wel mensachtigen die op de
huidige mens leken. Deze ontstonden ongeveer 7 miljoen jaar
geleden. Hoe zijn ze ontstaan? Hoe hebben ze zich ontwikkeld?

Zadok Ben David maakt me nog altijd duidelijk dat de evolutie van de
mens vooral een langdurige en vaak gewelddadige strijd was om te
overleven. Het verschijnsel: “"De mens met het hart in het hoofd”
is voor de kunstenaar uiteindelijk het sociale wezen, met een liefdevol
hart dat 6ok doorwerkt in zijn beslissingen, én dat een goed voorbeeld
wil zijn voor de jongste generatie (zie het kind dat aan hem trekt!).
Maar het is nog maar z6 jong, als je nadenkt over die lange
geschiedenis!

Voor de toekomst blijf ik dus maar hopen op méer mensen met het
hart in hun hoofd, zij zullen iedere dag de wereld een beetje beter
maken! En vooral is het niet onbelangrijk om de vraag: “Wie ben je
zelf?”, ook aan onszelf te blijven stellen.

En daarom ontroert en inspireert het aloude kerstverhaal me altijd
weer, dat vertelt over de geboorte van een bijzonder mens, met “het
hart in het hoofd”.

Jeanne Traas-Hageman

Luistertip: via YouTube of Spotify "Hope is the thing with feathers",
gezongen door Engelse zanggroep VOCESS8
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In Memoriam

Johanna Wilhelmina (Mini)
Webbink - Olthof

Mini wordt geboren op 28 augustus
1925 in Losser.
Zij overlijdt op 11 november 2023 in Rijssen.

Mini groeit op als dochter van de boswachter, samen met haar twee
broers en jongere zus, in de bossen van Losser. Ze heeft er een fijne
en beschermde jeugd.

De oorlogsjaren zijn intens en ze maken ook dat er voor Mini weinig
opleiding mogelijk is. Het weerhoudt haar er niet van om in haar
latere leven veel aan te pakken en haar zoons Jan en Gerrit te helpen
met hun huiswerk.

Via haar oudste broer leert ze Gerard kennen, ze trouwen op 8 mei
1947 vanuit de Nederlands Hervormde Kerk in Oldenzaal. De tekst
die zij deze dag meekrijgen komt uit 1 Timotheus: Bewaar het pand
u toebetrouwd

Anders gezegd: Waak over hetgeen je is toevertrouwd. Tijdens de
dankdienst voor haar leven op 17 november, kwam deze tekst weer
terug. Want we kunnen wel stellen dat Mini zich naar eer en geweten
van die taak gekweten heeft. Zonder grote woorden, daar hield ze
helemaal niet van. Omzien naar elkaar!

Een grote opdracht, die in het dagelijks leven gestalte moet krijgen.
Mini heeft zich er een plek mee verworven in de harten van velen.
Door alle dingen die zij heeft gedaan voor onder meer de
tennisvereniging en onze geloofsgemeenschap. Zonder grote
woorden, daar hield ze helemaal niet van. Omzien naar elkaar! Het
zijn de kleine dingen die het doen.

Zoals de vrijheid die ze anderen gaf om het op hun eigen manier te
doen. Ze had de overtuiging dat Jezus met iedereen om kon gaan. En
naar dat voorbeeld was het voor haar geen probleem als iemand iets
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anders wilde of deed dan zij. Daarin zat ook haar vrijzinnigheid. Voor
zichzelf hechtte ze, qua geloof, aan de oude, vertrouwde woorden.

Haar familie is belangrijk voor Mini. Met Gerard en hun beide zoons
vormt ze een hecht gezin. Met toewijding verzorgt ze haar
schoonouders en later ook haar man. De beide schoondochters zijn
er later eveneens onderdeel van. Want ‘kouwe’ kant, daar moest zij
niets van hebben.

Het verlies van haar zoon Jan, nog maar enkele jaren geleden, is haar
grote verdriet. Toch blijft ze oog houden voor de mooie dingen in het
leven. Hoe klein ook: een mooie lucht, een vogeltje op het balkon,
iemand die even op bezoek kwam. Ze kan ervan genieten en het
stemt haar dankbaar.

Mini hecht er waarde aan zelf zoveel mogelijk de regie te houden over
haar leven. Wel staat ze open voor de mening van onder meer Gerrit.
En ze vindt het heel belangrijk niet afhankelijk te worden van de zorg
van familie. Zodoende besluit ze dat het verstandig is haar huis in te
ruilen voor een plek waar alle zorg voorhanden is. Het komt er niet
meer van. In korte tijd levert ze veel in en wordt duidelijk dat er nog
maar weinig tijd rest. Ze overlijdt in de vroege avond van 11
november, in haar vertrouwde omgeving, in haar eigen slaapkamer.
Zo is het goed.

In de dankdienst zijn er warme woorden van twee van haar
kleinkinderen. Haar achterkleinkinderen hebben ervoor gezorgd dat
de kist er prachtig uitziet. Met elkaar nemen we afscheid. In
dankbaarheid voor wie zij was en voor alles waarin ze ons tot
voorbeeld is geweest. Aansluitend aan de dienst hebben we haar
lichaam begraven bij haar man Gerrit.

Ze zal gemist worden!

Ik wens Gerrit, Marian, Loes en alle anderen die zij dierbaar was,
kracht toe bij het dragen van dit verlies. Dat haar herinnering tot
zegen mag zijn.

Nicoline Swen
18



ALS IEDER MENS EENS ENGEL WILDE ZIJN...

Als ieder mens
eens Herder wilde zijn
voor buur en vreemdeling
voor broer en kameraad:

Als ieder mens
eens Engel wilde zijn
op school en werk
of zo maar in een straat:

Als ieder mens
eens Ster zou willen zijn

een lichtpunt
op de weg
van liefde en van haat

Dan werd een oud verhaal
een evangelie
weer eindelijk vertaald
naar mensen toe:

Een Herder en een Engel
een Herberg en een Ster
de stad
iets meer bewoonbaar
de vrede
minder ver

zr. Augusta de Groot
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Voor ieder wat waars

Wie het nieuws leest, de discussies
op sociale media volgt en de
debatten in de politiek bekijkt, kan
haast niet anders dan concluderen
dat waarheid haar zeggingskracht
heeft verloren. Het gevolg: een
samenleving zonder solidariteit,
waarin we politiek en media steeds
minder vertrouwen.

Filosoof Rob Wijnberg schrijft met
‘Voor ieder wat waars’ een krachtig
medicijn tegen het cynisme en de
gevoelde machteloosheid van deze
tijd.

Een fragment: Waarom we het
over waarheid moeten hebben

Wat liefde is voor de mens, is waarheid voor de mensheid.

Net als liefde is waarheid een magnetische kracht - een kracht die
ons aantrekt en ons kan samenbrengen. Die verschillen kan
overbruggen, gedachten kan veranderen en kan zorgen voor
diepgevoelde verbinding en gemeenschapszin.

Net als liefde is waarheid ook een raadsel - een mysterieus vergezicht
dat we najagen en waar we naar streven, in de hoop dat ons
verlangen ernaar wordt beantwoord. Een verlangen dat inspireert tot
poétische woorden en grootse daden, dat kan aanzetten tot
compassie en verandering. En net als liefde is waarheid een belofte -
de belofte dat, als we haar eenmaal hebben gevonden, ze ons bestaan
zin en richting geeft. Dat ze helderheid in chaos zal scheppen en haar
licht laat schijnen waar het donker is.

Maar net als liefde kan waarheid ook een destructieve kracht zijn.
Wanneer ze niet langer wordt gedeeld, wordt ze een kracht die ons
tegen elkaar opzet. Want net als liefde kan waarheid ook verloren
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gaan. Ze is dan niet langer een verlangen, maar een ontgoocheling,
die ons cynisch en pessimistisch maakt. Die ons wantrouwend naar
elkaar doet kijken en ons doet vluchten in kwaadaardige illusies en
het eigen gelijk. Die ons influistert dat we worden bedrogen en dat
we beter af zijn zonder elkaar.

Wie de geschiedenis van waarheid bestudeert, ziet dat mensen door
de eeuwen heen vele betekenissen aan waarheid hebben toegedicht.
Van een onbereikbaar mysterie dat de mens verlossing in een
hiernamaals beloofde tot een mobiliserend vergezicht dat de mens
deed geloven in een utopie op aarde. Van een verwoestend
geloofsartikel dat de mens de wapens deed grijpen tot een
emanciperende energie die de mens in opstand deed komen tegen
onrecht en onderdrukking.

Waarheid gaat dan ook niet alleen over of iets ‘klopt’, of iets een *feit’
is, of iemand ‘gelijk’ heeft — de betekenis die de term tegenwoordig
vaak heeft in het dagelijkse taalgebruik. Nee, waarheid is veel meer
dan dat. Ze is de bril waardoor een samenleving naar de wereld kijkt.
De bril die bepaalt wat zichtbaar is, of juist in nevelen blijft gehuld.
De bril die bepaalt wat wij voor mogelijk of juist onmogelijk houden
- wat we realistisch noemen of juist ondenkbaar. De bril die de
werkelijkheid een bepaalde kleur geeft en bepaalt welke kant we met
elkaar op kijken. Omhoog, naar de sterrenhemel? Omlaag, naar de
grond? Naar onszelf, via een spiegel aan de wand?

Waarheid bepaalt zo mede of we ons als samenleving optimistisch of
pessimistisch voelen, of we individualistisch of collectivistisch zijn
ingesteld, onderdanig of zelfbewust, in onszelf gekeerd of openhartig,
nostalgisch of juist toekomstgericht. Waarheid, zou je kunnen
zeggen, is een maatschappelijke gemoedstoestand.

Wie de tijdgeest wil doorgronden, heeft dan ook geen beter ankerpunt
dan de waarheid die een samenleving koestert. Want waarheid heeft
grote invloed op de tijdgeest, zoals de tijdgeest ook enorme invloed
heeft op onze waarheidsopvatting. Veranderende ideeén over wat
waarheid is, waar ze zich ophoudt en hoe we haar kunnen vinden of
begrijpen, gingen vaak vooraf aan de grootste maatschappelijke
omwentelingen uit onze geschiedenis. En andersom hebben grote
veranderingen in de maatschappij, zoals de ontdekking van nieuwe
energiebronnen, de uitvinding van nieuwe technologieén of de
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opkomst van nieuwe vormen van communicatie, sterk bepaald hoe
mensen waarheid door de eeuwen heen hebben opgevat.

Elke tijd kent dan ook zijn eigen gevecht om, aanval op of ophef over
waarheid, ingegeven door de unieke problemen, dilemma’s en
uitdagingen waarmee een samenleving zich op dat moment
geconfronteerd ziet. Anders dan de oude Grieken hebben wij in de
westerse samenleving geen grootse polemieken meer over de
onsterfelijkheid van de ziel of over de goddelijke begeestering van
objecten, zoals de oude Grieken niet de degens kruisten over de
waarachtigheid van klimaatverandering of de gevaren van
zelfdenkende computers. De strijd om waarheid is eeuwig, de inzet is
altijd anders.

En ook vandaag de dag is er weinig dat de gemoederen zo bezighoudt
als waarheid. Of het nu om de populariteit van complottheorieén gaat,
de toegenomen verspreiding van nepnieuws en desinformatie, de
opkomst van openlijk liegende politici, het tanende geloof in de
wetenschap, het groeiende wantrouwen tegenover media, de haast
religieuze invloed van influencers op hun online volgers, het
vervagende onderscheid tussen ‘echt’ en ‘onecht’ door kunstmatige
intelligentie, de constante strijd om ‘feiten’ op sociale media en in de
politiek: bijna alle grote kwesties van nu draaien op een bepaalde
manier om waarheid.

Daarom is waarheid, meer dan welk begrip ook, zo'n goede
thermometer om onze maatschappelijke gemoedstoestand mee op te
nemen. En wie naar die thermometer kijkt, ziet de temperatuur
gestaag oplopen.

Ingezonden door Nicoline Swen
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Fietsen en bijzonderheden in de Achterhoek

Een paar weken voordat de
nazomerhitte begon waren
we op pad in de omgeving
van

Lochem. We logeerden in
het mooie hotel Bon-Apart
aan de ZW. kant van de
Lochemse Berg.

Een erg prettig hotel met
ruime kamers en elke avond
een heel smakelijk diner.
De eerste dag hebben we zelf de fietsknooppunten bepaald aan de
hand van een route die verkrijgbaar was in het hotel, totaal ongeveer
40 km. De tocht in de richting van Vorden is bekend door de kastelen
en landgoederen. We kwamen langs de Wildenborch, huize Medler en
De

Wierse. In het buurtschap Linde staat een een korenmolen. Dit is een
zgn. beltmolen, dwz. hij lijkt te staan op een verhoging, een zgn.
molenbelt. De verhoging werd na
de bouw van de molen
aangebracht door de molenaar
zodat het lijkt dat de molen op
een heuveltje staat. De molenaar
kan dan de nodige
werkzaamheden uitvoeren
zonder dat hij al te veel moet
klimmen.

Hij kan dan de molen wat
gemakkelijker kruien op de wind
of zeilen op de wieken
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aanbrengen.

Op het einde van de tocht kregen
we in het kleinschalige agrarische
landschap tussen Ruurlo en
Barchem een lekke achterband.
Vroeger werd de band dan ter
plekke geplakt, tegenwoordig is
dat bij elektrische fietsen een hele
klus.

In Barchem vonden we al snel een fietsenmaker die tijd had om de
band te plakken, Ik kreeg ook nog een leenfiets met een volle accu
mee.

De actie volgens deze foto moet geweest zijn in de omgeving van
Orvelte in 2001, toen ging het plakken van een band op deze manier.
Dit landschap bij Barchem met zandwegen en smalle grindfietspaden
is in Nederland bijna helemaal verdwenen.

In de Achterhoek zijn ze hier en daar en op de fiets nog wel te vinden.
Dit was lang geleden een ideaal biotoop voor de ortolaan, een vogel
die helemaal verdwenen is in Nederland. In 1990 werden er in het
hele land 35 geteld, o.a. bij Winterswijk en ook bij Barchem in de
Achterhoek.

De volgende dag gingen we met de leenfiets Lochem verkennen. Een
mooi stadje met grachten en een klein winkelgebiedje rondom de
kerk. Vanuit Lochem ging de tocht langs de molen van Zwiep terug
naar Barchem. In het buurtschap Zwiep zit in de Lochemse berg een
diepe kuil. Over deze omgeving gaat de legende over de Witte
Wieven.

Deze lugubere dames zijn op de helling van de Lochemse berg
spookachtig bezig en bezorgen de boeren, de bakker en de molenaar
van Zwiep al jaren een mooi verhaal.

De derde dag fietsten we met de gerepareerde fiets weer naar
Lochem en door Lochem richting Laren. Na de brug over het
Twentekanaal kwam de regen dus toen gingen we ons maar
verpakken in regenkleding. Volgens de berichten werd het gelukkig
al snel droog.
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We vonden in Laren een droog terras voor koffie en gebak. Na Laren
ging het via het Graafschap pad in de richting van het buurtschap
Exel door loofbossen en via een lange rechte laan met beuken langs
het kasteel Ampsen in de richting van Lochem. We moesten hiervoor
wel het Twentekanaal oversteken. Rondom deze plek wordt gewerkt
aan de weg en fietspaden en zijn de aanduidings bordjes van de
knooppunten tijdelijk weggehaald. Het was daar wel even zoeken,
maar met behulp van een kaart lukt het toch meestal wel. Veel
mensen gebruiken hiervoor een telefoon met GPS. Het goed aflezen
van de kleine schermen met hinder van de
zon geeft dan wel wat problemen. Met wat
gok werk en in het terrein voorkomende
herkenningspunten zoals het riviertje de
Berkel komen we dan wel weer op de goede
weg. Langs de molen van Zwiep met een
mooi uitzicht op de oostkant van de
Lochemse Berg gingen we op zoek naar het
hotel.

In de berm van de weg zagen we veel wilde
planten, op één plek stond een opvallende
plant in bloei. Na wat zoekwerk in de
plantengids kwam ik op de Zomerfijnstraal
(Erigeron  annuus). Dit is een plant, zomerfijnstraal
oorspronkelijk uit Noord-Amerika, die al lange

tijd in het wild in Nederland voorkomt.

Ook is ons land vind je nog heel veel mooie plekken om te wandelen
en te fietsen

Fijne dagen in deze wat sombere tijd , goede en gezellige feestdagen
voor iedereen.

Hermanda en Eef Roelofs, Aan de Regge, Wierden.
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Wegdromen ..., ingestuurd door Mary Keizer

Onder de Appelboom

Ik kwam thuis, het was
een uur of acht en zeldzaam
zacht voor de tijd van het jaar,
de tuinbank stond klaar
onder de appelboom

ik ging zitten en ik zat
te kijken hoe de buurman
in zijn tuin nog aan het spitten
was, de nacht kwam uit de aarde
een blauwer wordend licht hing
in de appelboom

toen werd het langzaam weer te mooi
om waar te zijn, de dingen
van de dag verdwenen voor de geur
van hooi, er lag weer speelgoed
in het gras en ver weg in het huis
lachten de kinderen in het bad
tot waar ik zat, tot
onder de appelboom

en later hoorde ik de vleugels
van ganzen in de hemel
hoorde ik hoe stil en leeg
het aan het worden was

gelukkig kwam er iemand naast mij
zitten, om precies te zijn jij
was het die naast mij kwam
onder de appelboom, zeldzaam
zacht en dichtbij
voor onze leeftijd
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Onze grondrechten. Hoe stevig zijn die?

In het magazine Spiegelbeeld van
september 2020 las ik een kritisch
artikel over de betekenis van onze
grondrechten, neergelegd in de
Grondwet. Het artikel is van de hand van
oud-advocaat mr. dr. Franck
Stadermann. Allereerst wat verdieping
over de Grondwet. Op Wikipedia staat:

In het staatsrecht is een constitutie
de grondslag van een staat,
doorgaans  vastgelegd in een
grondwet, een document waarin de
grondrechten en/of de
organisatiestructuur van de staat in
een bepaald land beschreven staan.
Onze Grondwet is de hoogste wet in Nederland. Deze
schrijft voor hoe de overheid in elkaar zit en wat de
rechten zijn van ingezetenen en burgers van Nederland.
De huidige grondwet heet "Grondwet voor het Koninkrijk
der Nederlanden van 24 augustus 1815”, de datum
waarop het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden
ontstond. In 1848 is de Grondwet aangepast om liberaal
democratische rechten vast te stellen. In 1983 werden
daaraan sociale grondrechten toegevoegd.

In hoofdstuk 1 van de Grondwet staan de grondrechten. Zij geven
burgers de vrijheid om zonder bemoeienis van de overheid te leven.
Ook bevat de Grondwet rechten om deel te nemen aan de
samenleving en de politiek. Voorbeelden van grondrechten zijn:

e vrijheid van meningsuiting
godsdienstvrijheid
recht op privacy
gelijke behandeling
kiesrecht
onaantastbaarheid eigen lichaam
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Van belang is te weten dat sommige grondrechten afdwingbaar zijn
via de rechter. Degenen die vallen in de categorie ‘klassieke
grondrechten’ voldoen daaraan. Bovengenoemde voorbeelden vallen
in die categorie. Een kort geding aanspannen tegen een
demonstratieverbod mag dus.

Echter grondrechten, vallend in de categorie van ‘sociale
grondrechten’, zoals het recht op huisvesting, sociale zekerheid,
gezondheidszorg en onderwijs, zijn niet gerechtelijk afdwingbaar.

Mij dunkt is de eerste categorie de belangrijkste. Maar wat is nu in de
praktijk hun waarde/betekenis, afgezet tegen het gegeven dat de
grondwet zorgt dat wij vrije burgers zijn?

BEKNOTTING 1:
HET PARLEMENT MAG AFWIJKEN VAN GRONDWETTELIJKE
BEPALINGEN DIE ONZE GRONDRECHTEN REGELEN.

Onze Grondwet zelf legt de nodige beperkingen op om een beroep te
doen op de grondrechten. Er staat "behoudens bij of krachtens de wet
te stellen beperkingen ” of “behoudens ieders verantwoordelijkheid
volgens de wet”. In gewoon Nederlands: het parlement (1® en 2¢
Kamer) mag afwijken van de grondwettelijke bepalingen die onze
grondrechten regelen. Het parlement mag dus wetten uitvaardigen
die inbreuk maken op onze grondrechten. Voorbeelden van door het
parlement gemaakte inbreuken zijn:

m Recht op privacy

De Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, de zg.
Sleepwet. Het bevat bepalingen als het communicatie aftappen van
burgers als zij zich in de buurt van een verdacht persoon bevinden.
En dat geheime diensten mogen inbreken op telefoons, computers en
ruw verzamelde gegevens mogen doorsturen naar buitenlandse
collega’s zonder die gegevens vooraf te hebben geanalyseerd.

m Recht op onaantastbaarheid lichaam

De Wet op Orgaandonatie regelt in beginsel dat iedereen in
aanmerking kan komen voor het uitnemen van organen. De Wet
Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg regelt voor mensen met een
geestelijke stoornis gedwongen behandelingen en toediening van
medicijnen.
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m Uitlevering Nederlanders

Vanzelfsprekend mag iedere burger Nederland als een veilige
thuishaven beschouwen en dus niet door de overheid aan een ander
land wordt uitgeleverd. In 1967 werd de uitleveringswet ingevoerd
die uitlevering wel mogelijk maakte. Om alle grondwettelijkheid weg
te nemen, werd zelfs de grondwet aangepast. Onnodig, want een
Nederlandse rechter kan ook Nederlanders bestraffen voor misdaden
begaan in het buitenland.

BEKNOTTING 2:

DE RECHTER MAG ZICH ER NIET MEE BEMOEIEN OF WETTEN
MISSCHIEN IN STRIJD ZIJN MET DE GRONDWET.

Artikel 120 van de Grondwet luidt: “"De rechter treedt niet in de
beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen.” Dus
als een burger meent dat een door het parlement uitgevaardigde wet
in strijd is met de Grondwet, dan kan hij/zij daarover niet klagen bij
de rechter. Kortom, de vrijheid die het parlement heeft om af te
wijken van de grondwet is nog eens extra gewaarborgd.

Duitsland geeft wel dat recht aan haar burgers indien een wet
ongrondwettelijk wordt beschouwd. Onze naaste buur heeft daartoe
zelfs een apart gerechtshof. Hopelijk komt een dergelijk instituut ooit
in Nederland. Een naam heeft ie al: Grondhof of Constitutioneel Hof.

BEKNOTTING 3:

ONTNEMING VOLKSRAADPLEGING

Gedurende enige jaren kende ons land de mogelijkheid van een
volksraadpleging. Om tot een dergelijk referendum te komen,
moesten er allereerst voldoende handtekeningen verzameld zijn. Was
de uitkomst van een volksraadpleging positief, dan was deze niet
bindend maar raadgevend. Aanvankelijk populair, 0.a. de Sleepwet
werd tegengehouden, de geboden mogelijkheid ging teloor doordat
het parlement afgewezen wetten toch doorvoerde. De
Afschaffingswet maakte tenslotte een einde aan de volksraadpleging.
Daarmee is de burger opnieuw een mogelijkheid onthnomen zich uit te
spreken over grondwettelijke inbreuken door wetten.
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BEKNOTTING 4:

DE RECHTER MAG ZICH ER NIET MEE BEMOEIEN OF
VERDRAGEN MISSCHIEN IN STRIJD ZIJN MET DE GRONDWET.
Eerdergenoemd artikel 120 spreekt naast ‘wetten’ ook van
‘verdragen’. Wat is de betekenis ervan? Om internationale
organisaties, zoals de Europese Unie, meer macht te geven is na de
28 WO onze Grondwet gewijzigd. Er is toen bepaald dat
volkenrechtelijke organisaties ons als Nederlanders kunnen binden.
Zelfs wanneer deze in strijd zijn met het Nederlands recht. Artikel 120
ontneemt de burger de mogelijkheid om tegen een dergelijke
internationale binding te klagen. Stel bijvoorbeeld dat de Europese
Unie zou verordonneren dat alle inwoners van de Europese Unie
moeten worden gevaccineerd, dan is dat rechtsgeldig. Het
grondwettelijk recht op ‘onaantastbaarheid van het lichaam’ wordt
dan terzijde gesteld.

Slotsom

Mr. dr. Frank Stadermann komt tot de conclusie dat onze Grondwet
een illusie is. Immers parlement en internationale organisaties mogen
bepalingen in de Grondwet negeren. Onze Grondwet heeft alleen
symbolische betekenis en biedt geen garanties op onze vrijheden. Een
belangrijk besef voor verandering.

In 1815 is de Grondwet tot stand gekomen. In 1848 is er een grote
vernieuwing doorgevoerd. Toen is de parlementaire democratie
ingevoerd, zoals wij die nu kennen. Aan de basis van deze omslag
stond hoogleraar en liberaal staatsman Thorbecke.

Op verzoek van de Stichting Thorbecke Zwolle heeft Pieter Omtzigt
op 14 april 2023 een lezing gehouden over 175 jaar Grondwet. Zijn
lezing is te vinden op YouTube via de zoekterm ‘Thorbeckelezing
2023". Zijn lezing bevat gelijkenis tussen het verval van de Grondwet
van voor 1848 met die van heden. Net als Thorbecke staat Pieter
Omtzigt op zijn beurt flinke reparaties voor.

Gerard van Brussel
Reageren? Dat kan via de mail naar: gvanbrussel@gmail.com
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Een krijgszuchtige tijd

Schrijver en dichter Marieke Lucas Rijneveld schreef speciaal
voor de Volkskrant dit gedicht naar aanleiding van de Russische
aanval op Oekraine.

Steeds gedacht: één soldaat maakt nog geen oorlog.
Maar nu met man en macht gezocht naar geruststelling,
naar de winter in een zwaluw zien overgaan, of de boter
op het aanrecht bestuderen en hoe snel zacht, dat iets nog
zacht kan worden in deze wereld en we allemaal zo smeerbaar,
maar de kou spat van beeldschermen, uit radiostemmen.
Ze zeggen dat de veldslag is begonnen, dat anderhalve
rus en een paardenkop dit wilden, terwijl wij toch weten dat
vrede meer aanzien geeft dan geweld, dat alleen menslievendheid

je een stoel in de geschiedenis geeft. En ook: een vechtersjas of een
ijzervreter is geen identiteit, het is een mal waar je jezelf in giet.

Wie het zwaluwnest bevuilt, broedt uiteindelijk zijn eigen ei kapot.
Het volgende moeten we onthouden: dat we allemaal als
vluchteling geboren worden, op zoek naar de juiste plek,

naar veiligheid en wat voorspoed, een liefkozende blik.
Dus maak vrij baan in het hart, want daar is een onmeetbare
ruimte. En bedenk dit: in ieder welkom zit een schuilkelder.

Marieke Lucas Rijneveld, 3 maart 2022

Het mooie van poézie is dat één zin genoeg kan zijn’

Bijdrage Elly Moonen

31


https://www.volkskrant.nl/auteur/Marieke%20Lucas%20Rijneveld
https://www.volkskrant.nl/a-bf65264d

Vrijzinnigen Oost-Twente

Bestuur

Voorzitter VRIJZINNIGEN
H.R. Eljgelaar, OOST-TWENTE
06-22480528 u
h.r.eijgelaar@kpnplanet.nl

Secretaris
M.J. Keizer,

06-14034460
secr.aanderegge@gmail.com
Penningmeester
G.van den Brink,
06-295355015
gerritvdbrink@hotmail.com
Website
WwWw.vrijzinnigenoosttwente.nl
Werkgroep
Contactpersoon financiéle administratie
H.A. Bosch-Huve
06-51595252
haboschhuve@gmail.com

Aandachtsgroep

Anneke Scholten-Bottema,
053-4282281
anneke@vrijzinnigenoosttwente.nl

Ledenadministratie en vervoersdienst:

Wilt u gehaald en gebracht worden of hierbij helpen?
Ellie Moonen,

074-2500746

eamoonen@kpnmail.nl

Ere-voorzitter: W. Bongers

* Hattem 27.07.1913 Enschede 25.02.2004
Ere-lid: B. Pasman

* Neede 15.12.1925 Hengelo 19.03.2011
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Vrijzinnigen Aan de Regge

Het ijsvogeltje

Symbool van rust te midden van woelige
baren. Aan de Regge komt deze kleurrijke
vogel gelukkig in steeds grotere getale voor.
Voor ons ‘Aan de Regge’ staat de ijsvogel
voor veelkleurigheid en schoonheid. )

Wie zijn wij?

Vrijzinnigen aan de Regge is een vereniging, die vanuit de vrijzinnige
traditie voorwaarden wil scheppen in kennisneming van diversiteit in religie
en spiritualiteit.

Ruimte bieden en voorwaarden scheppen in en om de persoonlijke beleving
rondom zingevingsvraagstukken, nu en in de toekomst.

Dit is waar 'aan de Regge' voor staat.

Bronnen buiten de bijbel krijgen gelijkwaardige ruimte in onderzoek en
toetsing op universele waarheden en geloofsinhoud.

De dialoog wordt respectvol aangegaan, opdat eenieder recht gedaan wordt
in eigen overtuiging en geloof.

Wij kennen geen dogma's of absolute waarheden.

Ons credo is:

"Onderzoek alles en behoud het goede".

Vrijzinnigen aan de Regge is een afdeling van de landelijke organisatie
Vrijzinnigen Nederland. Het bureau van deze organisatie is gevestigd: César
Franckstraat 13, 1272 EC Huizen

Onze website: www.vrijzinnigen.nl/aan-de-regge

Het Bestuur

Voorzitter

H.R. Eijgelaar,
06-22480528
h.r.eijgelaar@kpnplanet.nl

Secretaris M.]. Keizer
06-14034460
secr.aanderegge@gmail.com

Penningmeester G. Van den Brink
06-29535015
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gerritvdbrink@hotmail.com
Het IBAN rekeningnr. is NL55 SNSB 0918 2390 95
tnv. Vrijzinnigen aan de Regge

Lid M. Brinksma
0548-519446
mbrinksmall@kpnmail.nl

Lid S. Lub-Koedijk,
06-29566382
suze.koedijk@gmail.com
A.F. Veltien-Witteveen
06 52240525
anki_veltien@hotmail.com

Voorganger

N. Swen-Fischer

06-22497969; nico@swen.nu

Pianist /organist

J. Lammers

Website
http://vrijzinnigen.nl/aan-de-regge
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Wat ik (niet) droom

Ik droom niet van een toekomst zonder oorlog
Ik droom niet van allemaal samen

Ik droom niet van een wereld zonder honger
Ik droom niet van iedereen gelijk

Want als ik daarvan droom dan slaap ik niet
Dan word ik wakker met tranen van verdriet
Dan is alles één grote vergissing
Maar dat geloof ik, wakker, dan ook weer niet

Ik droom niet van eenzelfde weg voor ieder mens
Ik droom niet van natuur die blijft
Ik droom niet van koeienstallen die verdwijnen
Of van plastic soep die verder drijft

Want als ik daarvan droom dan slaap ik niet
Dan word ik wakker met tranen van verdriet
Dan is het hopelijk een hele grote fout
Dat God niet van zijn eigen wereld houdt

Ik droom niet van samen onder kerstboom of Mistletoe
Ik droom niet van geheven glazen, van vrede op aarde
En in ons allen een welbehagen
Ik droom niet van de toekomst, maar van nul!

Van jou en mij
Van hoe we nu al jaren samengaan
Van hoe we ups en downs hebben overwonnen
Dan droom ik dat we zo nog jaren
Samen verder zullen gaan
En slaap ik!

Annefred
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DE JUISTE WOORDEN - Maart je & Kine

Leg je vinger op mijn lippen
Leer me 2wijgen tot ik weet
Wat ik eigenlijk wil zeggen
Maar wat ik steeds weer vergeet
Leg je handen op mijn cren
Leer me luisteren naar mezelf
Voordat ik mijn laatste cordeel
Over anderen heb geveld
2oek met mij de juiste woorden
voor onze liefde en onze angst
Voor wat we verleerden en wat we verloren
Want wat ik liefheb maakt me het bangst
Aai mijn vuisten tot ze ontspannen
Laat mijn handen opengaan
Ik wil niet stelen, maar ontvangen
Ik wil strelen en niet slaan
Kus de rimpels uit mijn voorhoofd
Jaag de duivel uit mijn borst
Leer me hoe ik brood moet breken
ten zonder dorst

ste woorden

ggen dat in ¢

De wereld, steeds kle

Wil je met me wakker blijven,
dit leven duurt al zo kort

Zoek met mij de juiste woorden
voor onze liefde en onze angst
Voor wat we verleerden en wat we verloren
Want wat ik liefheb maakt me het bangst
Zoek met mij de juiste woorden
voor onze liefde en onze angst
Voor wat we verleerden en wat we verloren
En totdat ik beter weet waar ik naar verlang

Dit is het Kerstnummer 2023 voor leden van de afdelingen Vrijzinnigen
Oost-Twente en Vrijzinnigen Aan de Regge.

Lay-out : Anki Veltien-Witteveen
Ontwerp foto voorpagina : Hans Zwiers

Het drukken van ons blad is in handen van Cantique nhqu@
Rijssen

36



